
 
 
Lời kêu cứu của bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ ông Phạm Minh Hoàng, 
giảng viên trường Đại Học Bách Khoa TP HCM vừa bị công an bắt giữ 
 
 
Kính gửi: 
‐ Quý vị trách nhiệm Mạng bauxite Việt Nam, 
‐ Quý cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, 
‐ Bà con cô bác khắp nơi, 
 
Tôi là Lê thị Kiều Oanh, 46 tuổi, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn, đau buồn và uất nghẹn gửi thư 
này đến Quý Vị để báo động về việc nhà nước Việt Nam đã bắt giữ chồng tôi vào ngày 13 tháng 8 
năm 2010 để điều tra chiếu theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. 
Chồng tôi tên Phạm Minh Hoàng, 55 tuổi, hiện đang là giảng viên tại trường Đại Học Bách Khoa 
Thành Phố HCM. Anh sang Pháp du học từ năm 1973. Hấp thụ  lối giáo dục trung thực và bình 
đẳng với nhiều sáng tạo tại đây, anh luôn ước mơ ngày trở về quê hương sẽ là một nhà giáo để 
mong góp phần xây dựng tương lai tươi sáng cho giới trẻ Việt Nam. 
 
Sau một chuyến về thăm cha mẹ bị bệnh vào cuối thập niên 90, cảm thương cho sự thiếu thốn về 
kỹ năng của các sinh viên Việt Nam, anh đã cố gắng thu xếp trở về quê hương, sẵn sàng từ bỏ 
cuộc sống an bình, đầy đủ phương tiện vật chất ở xứ người, trở về Việt Nam sống để săn sóc bố 
mẹ và nhận làm giảng viên tại trường Bách Khoa TP HCM để thực hiện giấc mơ của mình. Tâm 
huyết của anh là làm sao cho thanh niên Việt Nam ý thức được bổn phận và trách nhiệm để tích 
cực xây dựng một đất nước tiến bộ hơn về mọi mặt. 
 
Ngoài những bức xúc về giáo dục và tuổi trẻ Việt Nam, trong gần 10 năm trở về sống trên quê 
hương, anh luôn khắc khoải về những vấn đề của đất nước, từ nạn tham nhũng đến những bất 
công trong xã hội. Anh cũng thường chia sẻ với tôi về tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái 
của Việt Nam. Khi nhà nước cho phép Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, anh đã than 
trời là tại sao có một quyết định vô cùng tai hại như vậy? Nên khi đọc được bản kiến nghị yêu cầu 
ngưng khai thác bauxite ở Tây Nguyên, do Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà Giáo Phạm Toàn và Tiến 
Sĩ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng, anh đã không ngần ngại ký tên và kêu gọi bạn bè anh nên ký 
tên vào bản kiến nghị này. Chuyện Hoàng Sa, Trường Sa và các vụ ngư dân ta bị Trung Quốc hà 
hiếp, bắt giữ đòi tiền chuộc là những chuyện mà anh rất bức xúc. Anh đã tham gia buổi tọa đàm 
về Biển Đông và Hải Đảo Việt Nam tổ chức tại Sài Gòn vào ngày 24 tháng 7 năm 2009 để tìm hiểu 
thêm về các vấn đề này. 
 
Kính thưa quý vị, 
 
Là một nhà giáo yêu nước, quan tâm đến các vấn đề giáo dục, môi sinh và chủ quyền đất nước, 
chồng tôi đã sống một cách lương thiện và trong sáng, nhưng nhà nước đã đáp lại bằng việc bắt 
giữ chồng tôi, mà không đưa ra được một bằng chứng nào cụ thể để kết tội, ngoài việc điều tra về 



các mối liên hệ bạn hữu của chồng tôi khi còn ở bên Pháp và việc tổ chức các khóa học miễn phí 
về kỹ năng mềm cho các em sinh viên trong thời gian qua. 
 
Kỹ năng mềm là những kỹ thuật dạy về tâm lý để tạo sự tự tin ở mỗi con người, giúp họ có cách 
nhìn khoa học để thích nghi vào đời sống xã hội. Những kỹ năng này được giảng dạy rất nhiều ở 
môi trường Tây phương, đặc biệt là ở Mỹ cho các em học sinh ngay từ cấp trung học. Hiện nay có 
rất nhiều khóa chuyên môn loại này ở Việt Nam và rất được giới trẻ ưa chuộng. 
 
Như vậy việc tổ chức những lớp học miễn phí này không lẽ là một cái tội hay sao? 
 
Còn những mối liên hệ bạn hữu khi chồng tôi còn ở bên Pháp, không lẽ nhà nước cũng cho là một 
cái tội hay sao? 
 
Việc bày tỏ và chia sẻ sự quan tâm trước thực trạng đất nước, đau cái đau của dân tộc, cũng là 
một cái tội hay sao? Là một nhà giáo mà không biết xúc động, đau xót với những thăng trầm của 
xã hội,  của đất nước  thì  làm sao  có  thể  truyền dạy  tinh  thần yêu nước  cho  tuổi  trẻ Việt Nam, 
những người sẽ phải gánh vác vận mệnh đất nước khi trưởng thành? 
 
Trước những tai ương bất ngờ đổ ập xuống gia đình tôi trong những ngày vừa qua, tôi quyết định 
gửi đến Quý Vị lá thư này để kêu cứu, để chồng tôi không bị bắt giữ một cách oan ức mà không ai 
hay biết. Tôi viết thư này trong tâm trạng ngổn ngang và lo âu. Lo âu về việc những người đang 
giam giữ chồng  tôi  có  thể hãm hại  anh ấy  trong đêm đen mà không một ai hay biết. Lo âu về 
những thủ thuật ép cung của những người đang muốn gán ghép tội lỗi lên đầu chồng tôi và bôi 
đen những nỗ lực cao quí của anh ấy. Lo âu cho bé Trâm Anh, đứa con gái thân yêu của chúng tôi 
vừa mới lên 6 tuổi, cháu sẽ ra sao khi thiếu vắng sự dìu dắt của người bố thân yêu… 
 
Kính mong Quý Vị lên tiếng và tiếp tay bảo vệ anh Phạm Minh Hoàng và những người yêu nước – 
những người đang muốn đóng góp cả cuộc đời mình cho ước mơ bảo vệ đất nước và xây dựng 
tuổi trẻ Việt Nam. 
 
Xin chân thành cảm tạ sự quan tâm của toàn thể Quý Vị. 
 
Lê thị Kiều Oanh 
423 đường Nguyễn Tri Phương,  
Phường 8, Quận 10, TP Hồ Chí Minh;  
Điện thoại: (+84) 838 532 010; (+84) 838 532 010; (+84) 93 83 45 343; (+84) 93 83 45 343.  
 
Hay liên lạc với gia đình chúng tôi: Ông Phạm Duy Khánh, email: 
mailto:dkhanh.pham@gmail.com 


